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Voor onze uitstap dit jaar trekken we naar enkele Noord-Brabantse steden. We blijven relatief 
dichtbij zodat de verplaatsingstijden beperkt blijven: in de voormiddag bezoeken we Willemstad 
en maken we een korte tussenstop in Oudenbosch, in de namiddag staat Breda op het 
programma. 
Paul Koop uit Westmalle is onze gids van dienst. Zijn passies zijn kunst en geschiedenis, dus we 
zijn bij hem in goede handen.  
 
 
WILLEMSTAD 
 
Willemstad is een van de vele Hollandse stadjes die eind 16de, begin 17de eeuw werden 
uitgebreid als vesting en schans in de strijd tegen de Spanjaarden. Als een ster met zeven punten 
is het een van de mooiste voorbeelden van vestingbouw volgens het oud-Nederlandse stelsel.  
Gezien haar strategische ligging aan de oude zeearm het Volkerrak liet Napoleon er een kruithuis 
bouwen. In 1970 werd de vesting tot beschermd stadsgezicht uitgeroepen.  
De stad draagt de naam van haar stichter, Willem van Oranje, en heeft heel wat toeristische 
troeven: het oude historische haventje, het stadhuis in Hollandse renaissance, de prachtige 
koepelkerk uit 1607, het indrukwekkende Mauritshuis, de achtkantige d’Orangemolen uit 1734 …  
 
 
OUDENBOSCH 

 
Dé trekpleister van dit stadje is haar enorme basiliek. 
Alles begint met de merkwaardige geschiedenis van de Pauselijke Zouaven. Midden de 19de 
eeuw stonden Italiaanse revolutionairen op tegen de wereldheerschappij van de paus. Pius IX 
was staatshoofd van de Pauselijke Staten.  
Om zich te verdedigen deed de paus een beroep op katholieke jongens in Europa. Veel Fransen, 
Belgen en Duitsers volgden de oproep maar de Nederlanders waren het talrijkst. Met 3200 
verzamelden zij zich in Oudenbosch.  
In 1870 werd het pauselijk leger verslagen.  
Als herinnering aan deze Zouaven liet Pastoor Hellemons de basiliek H.H. Agatha en Barbara 
bouwen. Zij is een verkleinde kopie van de Sint-Pieter in Rome. Het front van de kerk is dat van 
Sint-Jan van Latheranen (Rome). Het interieur is rijkelijk versierd met schilderingen en beelden. 
 
 
BREDA 
 
Breda ligt aan de samenvloeiing van de Mark en de Aa. De stad had verbinding met zee via de 
Mark die overgaat in de Dintel, om uit te monden in de zeearm bij Dinteloord. De oude haven is 
opnieuw uitgegraven: waar sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw het water had 
plaatsgemaakt voor een troosteloze autoparking, is nu de oude haven in haar vroegere glorie 
hersteld. 
Breda was net zoals ‘s Hertogenbosch een noordelijke grensstad van het Hertogdom Brabant. 
Ze lag aan een belangrijk knooppunt van middeleeuwse wegen die naar Antwerpen en Leuven 
liepen. De abdij van Postel lag op die weg, en van hieruit ging een verbinding naar ’s 
Hertogenbosch en verder naar het Rijnland en Keulen. 
In de 15de eeuw kwam Breda in het bezit van het huis van Nassau. Begin 16de eeuw werd de 
stad omwald. De grachtengordel verwijst nog naar de wallen en muren die in 1870 werden 
gesloopt. Het kasteel staat statig aan de rand van de oude stad midden in het groen. De 
Koninklijke Militaire Academie is er reeds vele jaren in gevestigd.  
Breda speelde ook een zeer belangrijke rol in de Tachtigjarige Oorlog. 
 
In de Grote Kerk van Breda bevindt zich het grafmonument van Frederik II van Renesse en diens 
vrouw Anna van Hamal. Frederik van Renesse was o.a. drossaard (stadhouder) van Breda en van 
1501 tot 1538 ook heer van Oostmalle.  

 
 


